
   

 
Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of  per post, gelieve uw adres door te geven via 
ghkhoutland@gmail.com of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkunde-torhout.be 

 

 Met steun van: 

  

 

Aan tafel met de Vlaams Primitieven 

 

Gulzigheid als detail van De Zeven Hoofdzonden (Jheronimus Bosch) 

 
Weet er iemand wat de  
middeleeuwse mens at?  
Weet er iemand hoe hij dit at? 
Weet er iemand hoe dit eten tot stand 
kwam in de late middeleeuwen?  
Of hoe ze aten?  
Waren er vroeger al tandenstokers?  
Bestonden er altijd al tafels? 
Welke eetgewoonten gebruikten onze 
westerse voorgangers? 

 

Dit en veel meer verneem je op 
de voordracht met powerpoint 
van Jean Luc Meulemeester. 
Jarenlang was hij diensthoofd 
cultuur in Oudenburg. Hij 
doceerde onder meer algemene 
kunstgeschiedenis, iconografie 
en symboliek aan Brugse gidsen. 
In 2002 stelde hij de 
rondreizende tentoonstelling 
samen ‘Tafelen door de eeuwen 
heen’.  

 

 

 
Waar:  Cultureel Centrum de Brouckere, congreszaal, Aartrijkestraat 6 Torhout 
Wanneer: woensdag 20 maart 2024 om 20 uur. 
Prijs:   Leden gratis; niet-leden betalen €5,00 (Ieder gezinslid, wordt beschouwd als lid) 
 
Tot binnenkort
 
 
Komende activiteiten:  
21 april: Erfgoeddag ‘Thuis’ 
4 mei: bezoek Damme 
15 juni: Heemdag in Meulebeke 
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